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   Gelukkig Bruidspaar 

 

       Nu dan eindelijk de grote onvergetelijke 

dag voor u is aangebroken, kom ik u mijn beste gelukwensen 

aanbieden en zal deze morgen bij de Heilige Mis en Communie heel 

extra aan u denken.  Ik zal Onze Lieve Heer vragen, dat Hij u mag 

zegenen nu ge aan het begin staat van ‘n heel nieuw gedeelte van 

uw leven en dat uw huwelijk ‘n gelukkig en heilig huwelijk mag 

zijn. 

Hoe gelukkig zult ge u nu gevoelen; enigszins kan ik me uw geluk 

indenken. Zo lang hebt ge al naar deze dag uitgezien. 

Deze morgen dan zijt ge dan uw huwelijksleven begonnen. Door 

Onze Lieve Heer zelf zijt ge in ‘t Sacrement van het Huwelijk voor 

altijd met elkaar verbonden door de banden der echte liefde. 

Onverbreekbaar is die band gelegd en alleen God kan die band weer 

verbreken, door één van uw tweeën tot Zich te roepen in de 

gelukkige eeuwigheid. 

Ja het Huwelijk is iets heiligs en groots. Hier wordt eenvoudige 

mensenliefde verheven tot bovenaardse genegenheid. God laat hier 

twee zijner schepselen meewerken in Zijn Schepping. Hij vertrouwt 

kinderen aan hunne zorgen toe, om ze tot brave mensen voor Hem 

op te voeden. Hoe mooi maar ook hoe zwaar en verantwoordelijk is 

die taak door God zelf opgelegd. Mochten toch alle gehuwden 

dikwijls hieraan denken. Maar och voor hoevelen is het 

huwelijksleven een ontgoocheling, ‘n teleurstelling en voor zo 

weinigen maar ‘n paradijs op aarde. Hoevelen willen wel het genot 

maar niet de lasten van het huwelijk dragen. En toch – strengel uw 

huwelijksringen om ‘t kruis zoals op de symbolische tekening, dan 

zult ge elkaar steeds trouw blijven en zult ge ook daar de kracht 

vinden om samen de offers te brengen die God ook heel zeker van 

u zal vragen. Want dan alleen kan uw huwelijk gelukkig worden als 

ge uzelf weet te vergeten en enkel aan anderen te denken en dit is 

alleen mogelijk als we onze kracht zoeken bij God. Wat dus de 

toekomst ook mag brengen, het is goed, want ‘t komt van God, die 

de beste aller Vaders is, en Die slechts ons eeuwig geluk wil en 

daarom niets toelaat dan wat goed voor ons is, al heeft dit soms de 

vorm van een kruis en lijden. 

En Mien wees ‘n echte moeder, weet u zelf te geven, steeds 

aandenkend dat alles wat u doet uit liefde voor God, Hij u later 

rijkelijk zal vergelden. Doe alles uit liefde voor God, Die toch alles 

heeft gedaan voor ons. 

U Gelukkig Paartje en Gelukkige Ouders nogmaals van harte 

Proficiat en ik wens u ‘n prettige dag en gelukkige toekomst. 

 

   Met vriendelijke groeten. Zr. M. Bonaventure. 


