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    Feestvierende Bruid en Bruidegom 

 

         Nu de gelukkigen dag van 

uw Huwelijk is aangebroken, kan ik u van harte geluk wensen met 

deze blijde en gelukkige verbintenis. 

Ik heb mij dezen morgen met u verenigd, en bij de Heilige Mis en 

de Heilige Communie vurig voor u gebeden, opdat deze dag het 

begin moge zijn van een echt gelukkig huwelijksleven. 

Er zullen zeker vele moeilijkheden in deze benarde tijd zijn 

voorafgegaan, maar met Gods hulp, en ons aller gebeden is nu de 

blijde dag aangebroken. 

Het is wel jammer, dat uw goede brave moeder deze blijde dag niet 

meer mocht beleven, maar wij willen hopen, dat haar vurig gebed 

vanuit den hemel voor u ook niet zal ontbreken. 

Van deze gelegenheid maak ik ook gebruik om uw Ouders en 

verdere familieleden ook mijn geluk wensen aan te bieden. 

Ook wil ik u graag een klein Cadotje als bewijs mijner 

erkentelijkheid aanbieden, wat naar ik hoop aan het bruidspaar 

aangenaam mag wezen. 

Ik dacht niet beter te kunnen doen, dan om u maar een spreukje van 

het Heilige Hart van Jesus te sturen, want onze Lieve Heer heeft het 

ons beloofd, dat hij bijzonder die huisgezinnen zal zegenen, waar 

zijn beeltenis word aangeroepen en vereerd. Ook hoop ik dat zijn 

afbeelding de eere plaats in uw huiskamer mag innemen, en dat gij 

met elkaar in onderlinge liefde en eenheid de lasten van het 

huwelijk blijde moogt dragen, want hier op aarde groeien geen 

roosjes zonder dornen. 

Stel ook uw verder leven onder de bijzondere bescherming van de 

Heilige Maagd Maria, door gezamenlijk ‘s avonds met elkaar het 

rozenhoedje te bidden, om kracht en sterkte te putten in deze 

verschrikkelijk tijd die wij nu beleven en nader dikwijls met elkaar 

tot de Heilige Communie, dan zal ook uw huisgezin gaan gelijken 

op het Heilige Huisje van Nazareth. 

Ook zal ik het wel aardig vinden dat u op een zondag middag eens 

even kwam om eens kennis met elkaar te maken, want het 

spreekwoord zegt wel eens, onbekend maakt onbemind. 

Ontvang verder de hartelijke groeten van onze Eerwaarde Moeder 

en Zusters, maar vooral van mij U in Jesus Heilige Hart 

 

           Liefhebbende tante S.M. Hilaria 

 

 


