GENEALOGISCH ONDERZOEK VAN DE FAMILIE NIJHUIS

Franciscus Johannes Geboren donderdag 11 januari 1883

-

Overleden dinsdag 27 januari 1948

Franciscus had op jeugdige leeftijd een oog afwijking en moest daardoor een operatie
ondergaan. Desondanks bleef hij een afwijking houden. Aan een oog was hij bijna blind,
de andere was maar voor de helft te gebruiken. Eigenlijk is zijn hele verdere leven
hierdoor bepaald. Hij ambieerde een baan als leraar maar vanwege zijn slechte
gezichtsvermogen werd hem dit niet gegund. Zo ook een carriere als militair werd hem
om dezelfde reden afgewezen.

In zijn jeugd jaren heeft hij gewerkt in een metaal bedrijf in Borne, en later heeft hij in
het magazijn bij Spanjaard nog enige jaren kunnen volbrengen.

Zijn grote hobby, naast zijn gezin, was het zingen. Dit deed hij met het grootste plezier.
Hij heeft jarenlang gezongen voor het kerkkoor van de St. Stephanus kerk te Borne.

Naast het zingen en zijn werk op de fabriek, had hij veel liefhebberij voor het
boerenwerk. Hij kon zich heerlijk uitleven op zijn kleine boerderij van ca. 3/4 hectare,
en werkte vaak van 's morgens vijf uur tot 's avonds laat om zijn gezin in stand te houden.

Hij heeft vanaf zijn trouwen gewoond aan de Woolderweg 55, het geen nu Burenweg 55
heet.
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